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Koor:  Waar kom jij vandaan?      

Waar ga jij naar toe?   

Altijd weer onderweg;   

word je nooit eens moe?      

Wat is jouw bestemming?     

Waar reis jij toch heen?      

Ga je met een groep?      

Of helemaal alleen?      

 

Koor:  Zeg, de reis die jij maakt,      

is die niet vol gevaar?      

Leeuwen, beren op weg;      

het lijkt me akelig daar      

Spannend in het donker.      

Wat klinkt daar voor geluid?  

AAAH!!!   

Er kan zoveel gebeuren.        

Hoe houd jij het toch uit?     

 

Solo:  Ik ben op reis en volg mijn hart.     

Ik ben op reis en God gaat mee.     

Ik ben op reis, mijn leven lang.      

Ik ben op reis, ga je mee?      

 

Solisten: Ik ben op reis en volg mijn hart.     

Ik ben op reis en God gaat mee.     

Ik ben op reis, mijn leven lang.      

Ik ben op reis, ga je mee?     

Ga je mee?       

JAAA!!!!  

 

Koor:  Wij zijn op reis, volgen ons hart.    

Wij zijn op reis en God gaat mee.     

Wij zijn op reis, ons leven lang     

Wij zijn op reis, ga je mee?     

Ga je mee?         

GA  JE MEE?!!! 


